
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar vieren we Koningsdag net even wat anders! 
Toch is het leven is één groot feest en moeten wij dit keer zelf de slingers ophangen in PlanTij. 

 
De oranjebond komt met een alternatief programma waar wij als feestcommissie graag op in haken. 

 
06.19 uur 

Vanaf zonsopgang in heel Nederland en dus ook in PlanTij  
de vlag en wimpel ophangen voor de Koning en voor elkaar. 

 
09.45-10.00 uur 

Klokgelui in geheel Nederland en op de Antillen.  
De klokken luiden als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet. 

 
10.00 uur 

Nationale Aubade.  
Vanuit deuropeningen en balkons zingen of spelen we het Wilhelmus met het Koninklijk Concertgebouworkest. Het 

Koninklijk Concertgebouworkest roept op tot het gezamenlijk zingen en spelen van het Wilhelmus. Het orkest wil zo deze 
nationale feestdag beginnen met ‘een groots en positief gebaar van saamhorigheid in deze moeilijke periode’. 

#Wilhelmus2020 www.oranjebond.nl 
 
 
 
 
 

Zingen jullie om 10.00 uur allemaal vanaf het terras uit volle borst mee? Dan zorgen wij voor de muzikale omlijsting! 
 

Op de Vloed is het leuke initiatief genomen om ieder in zijn eigen voortuin, gezamenlijk te ontbijten.  
Een heel leuk idee om dit zelf in je eigen straat ook te regelen. 

 
10.05 uur 

Vanuit Gouda feliciteert burgemeester Pieter Verhoeve (voorzitter Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen)  
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander met zijn verjaardag. 

 
15.00 uur 

Saamhorigheidsconcerten. 
Solo-optredens van muzikanten en artiesten voor de verzorgingstehuizen 

 
16.00 uur  

De Nationale Toost. 
De Nationale Toost wordt in heel Nederland tegelijkertijd uitgebracht door iedereen – op de gezondheid van iedereen. In 

huis, op de gang of overloop, op het balkon of dakterras, in je voor- of achtertuin,  
het maakt niet uit … schenk in en hef het glas! 

www.nationaletoost.nl 
 

Laten we in PlanTij ook om 16.00 uur het glas met King Orange likeur heffen op de koning, die 53 jaar wordt. 
 

De Feestcommissie wenst iedereen een onvergetelijke Konings/Woningsdag in PlanTij toe. 
 
 
 
 

Feestcommissie 



 
 

Tekst van het Wilhelmus 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wilhelmus van  Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 

ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 
 

Mijn schild ende betrouwen 
Zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 

uw dienaar l’aller stond, 
de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
 
 

 
 


